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SCHIPPERSKUNST IN NASSAUSTAD 
Cantate gecomponeerd in opdracht van het Princenhage’s Mannenkoor 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2011 

Paul van Gulick 

Tekst 

Anne Borsboom 

Duur: ca. 50 minuten 



Stadsomroeper: 

Geachte burgers, buitenlui, allen hier aanwezig. 

Toneel en dans en kijkgenot! Hoort, zegt het 

voort! Neem mee! Een buur, een vriend, een 

liefhebber… cultuur- of  kunstfanaat. 

“Help de kogel door de kerk!” 

Zie dat Breda aan de vooravond staat van voor-

uitgang en vernieuwing; met cultuurtrekkers 

van formaat. 

Realist: 

Tussen Mark en Aa vond en verloor Trees haar liefdeleven. Wan-

hopig doolt zij door de stad, bijna bereid de zoektocht op te ge-

ven. Maar wie komt daar uit het Spanjaardsgat? Is dat Adriaan al 

weer? In topvorm na een lange nacht is er een ommekeer? 

Nu zijn turfschip in het dok ligt, soldaten met pensioen, gaat hij 

aan boord van een sloepenvaart om een rondvaart om Breda te 

doen. Als de kapitein het startsein geeft, verschijnt op de valreep 

Trees. Alleen, door alle straten, want, waar is haar Canadees? 





















Realist: 

De tocht gaat door de grachten, meert aan bij de 

KMA, waar cadetten hen opwachten om te flane-

ren door Breda 









Realist: 

Cadetten gaan hier aan de haal. 

Bredase meisjes blozen. 









Stadsomroeper: 

Adriaan begeleidt Trees naar een hoge priesterbank. Hier vinden de geliefden 

elkaar voor eeuwig. Dankzij een bewerker van hout, met creatieve geest, zullen 

zij gelukkiger zijn dan ooit geweest. 











Realist: 

Hoor de klokken voor de 

kleine Maria, dochter van 

Anna en Willem… 



Realist: Ik raak verward: deze tombe, zand en zerken, gerestaureerde plafonds… de kracht van de kunstenaar zijn gloed, 

Bezieling… wacht iemand op respons?    Nassaublauw strijkt langs registers, wapenrood in gekroond glas; concerten, beurzen 

boven het hoofd van Engelbert. De leeuw naast de engelen duizelt. De eens bladgouden engel knipoogt. 













































Realist: 

Verschalend schuim, Oranje-

boom… beeldend zijn droom. 















Realist: 

In valies van wensen raasde de snelheidstrein. 

Breda geen interval om dichtbij Parijs te zijn. 

De HSL dendert door langs NAC, een spoor, de 

linksbuiten plaatst bewust een doelschot… 

middenvoor. 















Realist: 

Breda krijgt weer franje. Komt op onder torens van de Lieve 

Vrouw. Een vorst gedoopt Oranje. 





















































Piccolo / Fluit 1/2 - Hobo 1/2 - Karinet in Bb 1/2 - Fagot 1/2 

Hoorn in F 1/2 - Trompet in Bb 1/2 - Trombone 1/2 - Tuba 1 

Pauken 

Triangel - Grote Trom - Snaar trom - Tom-Toms - Bongo’s - Claves - Surdo - Conga’s - Timbales - Buisklokken 

Strijkorkest 

Mezzo-sopraan: Trees 

Bariton: Adriaan 

Gemengd koor: Sopranen/Alten/Tenoren/Bassen 

Mannenkoor: Tenoren/Baritons/Bassen 

 


